
Postbrief 2: Plezier in het herfstbos! 06/10 tot 24/10 

 

Terugblik  

We maakten kennis met Hopla en zijn vriendjes. We keken een toneel en konden 
situaties naspelen met de handpoppen van Hopla in onze klas. We maakten onze eigen 
Hoplakroon en ook onze eigen poppetjes. 

We leerden op te komen voor onszelf wanneer er iets gebeurt wat we niet fijn vinden. We 
gebruiken de zin: ‘stop, hou ermee op!’ 

We sloten het Hoplathema af met een leuk Hoplafeestje. 

We vierden ook 1 jarige. Hip hip hoera voor Lien ! 

Nieuw thema: Plezier in het herfstbos! 

Het is volop herfst. In de natuur zijn we heel wat veranderen! De blaadjes dwarrelen van 
de bomen, er groeien paddenstoelen, we vinden heel wat eikels, kastanjes en mooie 
herfstbladeren op de grond. 

We gaan naar het bos om te kijken wat er allemaal verandert. Bij regenweer maken we 
een regenwandeling. De kleuters mogen voorzien zijn van een regenjas en regenlaarsjes 
de komende weken. 

Niet te vergeten: 

• 06/10: klasfoto: neem je mooiste glimlach mee 
• 23/10: We maken lekkere soep! Heeft er iemand een pompoen voor ons? 
• 24/10: uitstap kabouterberg (zie brief van het secretariaat) 

 

Wist je dat: 

• Juf Lieze een zoontje, Juul heeft gekregen. 
• De windpokken rondgaan in onze klas! 

 
 
Lieve herfstgroetjes, 
Juf Mieke 


